
Pluck & Pien
en de sterrenregen

Pluck en Pien zijn twee beste vrienden. Ze zijn allebei 12 jaar oud en doen alles samen. 
Ze kennen elkaar al heel lang, bijna hun hele leven. Op een mooie zomerdag besloten 

ze te gaan kamperen, bij hun favoriete plek, Recreatiepark de Leistert in hartje Limburg. 



De magische sterren
Het was een heerlijke dag. De zon scheen. Pluck was druk bezig met het opzetten van hun tent. 

Pien hielp hem en lachte. Maar plotseling begon het te regenen. Niet met gewone druppels, 
maar met sterren! Kleine, glinsterende sterretjes vielen uit de lucht.

“Wow! Kijk, Pluck! Sterren vallen uit de lucht!” riep Pien. Ze renden naar buiten om naar de 
sterrenregen te kijken. De sterren schitterden als lampjes in het donker. Pluck klom gauw in de 

boom om beter te kunnen zien wat er gebeurde en Pien ging midden in een plas staan. 
Toen de sterren hen raakten, voelden ze iets bijzonders.Er ging een vreemde tinteling door 

beiden heen en ze voelden zich heel blij. 



Veranderingen
De volgende ochtend werden Pluck en Pien wakker in hun tent en verveelden zich 
een beetje. Toen ze opstonden, merkten ze iets raars. Pluck voelde dat zijn benen stijf 
aanvoelden, bijna als hout. “Hé, wat is dit?” vroeg hij. Pien keek naar haar handen en 
zag dat ze een beetje ijzig waren. “Dit is gek! Ik voel me anders!” zei ze.

Ze sprongen op om hun gekke bewegingen uit te proberen. “Laten we dansen!” riep 
Pien. Terwijl ze dansten, voelden ze zich beter. “Kijk, mijn benen zijn weer normaal!” 
zei Pluck vrolijk. Pien lachte. “En ik ook! Wat een avontuur!”



Magische krachten
Na de sterrenregen ontdekten Pluck en Pien dat ze speciale krachten hadden gekregen. 
Pluck kon hoog in de bomen klimmen, en Pien kon heel lang onderwater zwemmen. 

“Dit is geweldig!” riep Pluck. “Ik voel me een echte avonturier!” 
Pien zei: “En ik voel me net een waterwezen!”.

Ze ontdekten dat ze ervoor kunnen zorgen dat ze zich niet meer vervelen door in beweging 
te blijven en leuke dingen te doen. Pluck klom in bomen en rende door het bos, terwijl Pien 

vrolijk in de vijver sprong en rondjes zwom. Het was zo leuk! Ze voelden zich sterk en gelukkig.



De klunzige professor
Op een dag kwam er een grappige professor, Dr. Fillistijn, langs.
Hij was altijd een beetje onhandig. Hij droeg een gekreukte labjas en een rode bril. 
“Wat gebeurt hier?” vroeg hij met een grote glimlach. Pluck en Pien vertelden hem 
over de magische sterrenregen en hun nieuwe krachten.

Dr. Fillistijn wilde graag weten hoe het kan dat Pluck en Pien veranderen als ze 
zich vervelen. Hij volgde hen op afstand, maar struikelde over takken en viel soms 
“Pas op, professor!” lachte Pien. Ze hielpen hem opstaan, en de professor keek hen 
verrast aan. “Jullie zijn echt bijzonder!” zei hij.

“Zou ik misschien wat proefjes en testjes mogen doen?” vroeg hij, zijn ogen vol 
nieuwsgierigheid. “Met een paar experimenten kunnen we vast ontdekken hoe dit 
mogelijk is! Ik hou ervan om mysterieuze krachten te onderzoeken. Wie weet wat 
we allemaal kunnen ontdekken!” Pluck en Pien keken elkaar glimlachend aan.
Ze wisten dat Dr. Fillistijn nooit genoeg kreeg van experimenteren, en hoewel ze 
het een beetje vreemd vonden, lieten ze hem graag zijn gang gaan.



Thuis op de Leistert
Pluck en Pien beseften dat ze zich nooit meer wilden vervelen. Ze keken om zich heen en zagen al 

het moois van de Leistert. “Dit is de perfecte plek om te blijven!” zei Pluck. 
“Hier zijn zoveel kinderen die kunnen komen spelen en avonturen met ons kunnen beleven!”

Pien knikte enthousiast. “Ja! We kunnen onze verhalen vertellen aan de kinderen en
samen spelen en zwemmen! Hier kunnen we altijd in beweging blijven!”

Terwijl ze rondliepen, ontdekten ze een prachtige, grote boom. “Kijk!” riep Pien. 
“Dit is de perfecte plek voor een boomhut!” Pluck glimlachte. “Ja! Hier kunnen we onze eigen 

plek maken waar we samen met de kinderen nieuwe avonturen kunnen bedenken.”



Samen voor altijd
Pluck en Pien vonden het eerst een beetje eng om hun krachten te gebruiken, maar als 
snel ontdekten ze hoe leuk het was en hoeveel plezier ze samen konden hebben. 
Pluck helpt de planten en de dieren en Pien leert andere kinderen zwemmen.
Zo werden ze echte natuurbeschermers. Ze zijn niet zomaar kinderen, ze zijn samen 
een team en maken veel plezier samen. Ze zijn klaar om nieuwe herinneringen te maken.

En zo eindigt hun verhaal, maar hun avontuur gaat verder. Wat voor spannende
dingen gaan ze nog meer beleven op de Leistert?  


